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In deze preek komt de toewijding aan God aan de orde. Het is 

als het brandoffer dat volledig in rook opgaat omdat het 
helemaal voor God is.  

Bidden is ook een vorm van toewijden.  
Het werk in de kerk wordt vergeleken met het hout voor het 
altaar – wat let je om daarmee ook echt aan de slag te gaan 

en je (gebeds)leven aan de Heer te wijden?  

 
 
BIJ DE PREEK IS EEN PRESENTATIE BESCHIKBAAR, TE DOWNLOADEN OP WWW.GELOOF.NU.  
 
Project Bidden is een gemeenteproject.  
De verschillende elementen helpen verbinding in de gemeente te leggen. Alle gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan over bidden en elkaar verder te helpen.  
 

- Eredienst Preek met presentatie 
- Thuis Leesboekje jongeren en volwassenen met eenvoudige tekst en  

 kindervragen 
- Bijbelklas Gebedskaart Onzevader, kopieerblad met werkvorm, lesplan  
- (T)huisbezoek of 

koffiegesprek Gesprekspapier  
- Jongerengroep/wijk Leesboekje jongeren en volwassenen, lesplan voor  

 een jeugdavond 
- Deelgroep Workshop bidden, presentatie + toelichting 
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Preek Leviticus 6 : 1-6  
Thema: Het vuur dat niet mag doven 
 
Download de presentatie bij de preek 
via deze link: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Dia 3 
Geliefde gemeente, 
 
We hebben een miniproject over het gebed, bidden. 
Prachtig wat een mooi onderwerp: bidden. 
 
Het hoort bij  geloofsgroei, persoonlijk geloven en geloven thuis. 
In dat persoonlijk geloof is het bidden een heel belangrijk iets. 
 
Bidden is altijd zo dichtbij. 
Ieder mens kan het doen. 
Spreken tot God, spreken met God. 
Bijna ieder mens doet het ook: 
Danken, smeken, juichen, verstillen, om hulp schreeuwen. 
Het ligt op de bodem van het hart van de mens om zich tot God te verhouden, zich naar God 
uit te strekken. 
Dankbaarheid, nederigheid, verwondering, schuld en schaamte, worden door het leven zelf 
opgeroepen 
Als mens voel je deze dingen van binnen  

Dia 4 
Het leven zelf vraagt om het gebed 

Liturgie 
Psalmen voor Nu 84 – Wat hou ik van Uw huis 
Opwekking voor kinderen 23 – Zie de zon 
Lied 311 – Wij kiezen voor de vrijheid 
Lev. 6:1-6 
Psalm 66:5 – Ik kom met gaven in mijn handen 
Preek – thema: Het vuur dat niet mag loven 
Psalm 50:11 – Zo spreekt de Heer: al wie in 
dankbaarheid 
Lied 1006 – Onze Vader in de hemel, U staat 
zorgzaam om ons heen 
Psalm Project 27 – God is mijn licht, mijn heil 
 



Vanuit de loopgraven in een oorlogsgebied, vanuit de operatiekamers in een ziekenhuis, 
maar ook door pasverliefde jongeren 
Of vanuit het gelukzalige kraambed  
Stijgt steeds het gebed omhoog,  
Help mij! 
Vergeef mij! 
Thank you Lord 
Zo is de mens ‘bedraad’ om zijn leven niet in zichzelf te leven,  
maar om zijn leven tot God te leven. 
Daar bij God vindt de ziel van de mens onder alle omstandigheden, in voor- en tegenspoed,  
haar rust. 
 

 Dia 5 
Ga binnen de gemeente het gesprek aan: 
Hoe doe jij dat? 
Hoe leef jij met God 
Bid jij tot God? 
Wat bid je? 
Wanneer schep je er tijd voor? 
Bid je vaak hetzelfde? 
Gebruik je bestaande gebeden of bedenk je ze zelf? 
Bid je tussendoor op de fiets door de dag heen, of bid je in de binnenkamer op gezette 
tijden, in een speciale gebedshouding. 
Met gevouwen handen, gebogen hoofd of geknield? 
 
Er is zoveel om over door te praten als het gaat over bidden. 
Neem daar tijd voor en zoek naar gelegenheden. Thuis of in groepjes in je wijk of op 
Bijbelstudie. Maar tijdens de koffie kan natuurlijk ook. 
Om zo als gemeente elkaar te voeden, te helpen, te versterken en te groeien in het 
gebedsleven. 
 

 Dia 6 
Als bijbeltekst heb ik vanochtend een gedeelte over het brandofferaltaar. 
Ik denk heel erg veel. 
En het klinkt misschien wat vreemd, maar het brandofferaltaar is mijn favoriete altaar. 



Ik weet niet het of het de bedoeling van de auteur van de bijbel is om een favoriet altaar te 
hebben, 
Maar dat brandofferaltaar dat is toch echt een geweldig altaar. 
Waarom? 
Het staat in de voorhof 
 
Het heiligdom van Israel kent als het ware drie zones. 
De voorhof waar iedereen kwam 
Het heilige waar alleen de dienstdoende priesters kwamen 
En het allerheiligste waar alleen de dienstdoende hogepriester eenmaal per jaar kwam 
Op de grote verzoendag. 
 
In het heilige stond het reukofferaltaar, daarop bracht de dienstdoende priester offers 
namens het volk. 
 

Dia 7 
Maar het brandofferaltaar stond dus in de voorhof en daar bracht het volk zelf haar offers 
onder begeleiding van de priesters. 
 
In dat brandofferaltaar is er dus een sterke directe connectie tussen God en Israël, 
Tussen de gelovigen en hun Heer, 
Zij komen met hun eigen dieren naar de tempel, 
Zij hebben zich daarvoor klaar gemaakt, zichzelf gewassen, gereinigd, zij zijn zelf betrokken 
bij het brengen van het offer, 
Zij komen met gaven in hun handen naar de tempel. 
Dat is zo goed. 
Een volk dat met gaven in de handen naar het huis van de HEER komt. 
Dit heb ik apart gezet voor u, dit heb ik voor u meegebracht. 
Niets ten nadele van de moderne middelen, 
Maar iets van de symboliek kan er wel door verdwijnen, 
Moeite doen om met gevulde handen naar God toe gegaan, 
Dit wil ik u brengen, 
Dit wil ik aan u wijden. 
Dit is van mij voor u. 
 
Dat brandofferaltaar is ook een altaar waarop de naam zegt het al brandoffers werden 
gebracht. 
Het volk Israel kende allerlei offers, het voert nu te ver omdat helemaal door te lopen, 
In het brandoffer komt de toewijding in algemene zin mee. 
Dus het brandoffer als totaal offer, het hele offerdier verdwijnt op het altaar 
Een toewijdingsoffer 
Dat is dus minder specifiek dan een schuldoffer. 



Bij het schuldoffer was het meer zo van 
Ik heb dit en dit verkeerd gedaan, en nu moet ik de schuld uitwissen met een schuldoffer. 
Maar het brandoffer is het offer dat de levenswijding uitdrukt. 
Ik leef voor U. 
Ook los van zonde en schuld en spijswetten enz. 
Ik leef voor U. 
Mijn leven wijd ik aan U. 
Dat is eigenlijk de basis. 
En alle andere dingen vallen daarbinnen. 
 

 Dia 8 
En in onze tekst komt dan als refrein naar voren. 
Het vuur dat niet mag doven. 
Het vuur op het altaar mag niet doven. 
Het moet blijven branden, het mag niet doven. 
Het moet steeds blijven branden. 
 
In Israëls hart is een vlam die nooit uit mag gaan. 
In het hart van de volksgemeenschap brandt een vuur. 
Dag en nacht. 
De Heer hecht daaraan. 
Het is voor hem van wezenlijk belang. 
Het komt steeds terug. 
Het vuur moet steeds blijven branden. 
 
De priesters zijn daarmee belast. 
Het is hun taak. 
Zij moeten het hout aandragen, zij moeten de as wegscheppen. 
Zij beijveren zich daarvoor. 
De priesters maken het op die manier mogelijk dat het volk kan offeren. 
Het vuur is niet zelf het offer, 
Het vuur is de plaats waarop het volk haar offers kan brengen. 
 
Het vuur is op die manier een herinnering en een uitnodiging 
En herinnering 
Je leven is bedoeld voor God. 
En een uitnodiging doe dat dan ook 
Geef je leven 
 
De priester moet zijn kleding wisselen, 
Heilige kleding voor in de tempel 



‘gewone’ kleding om de as weg te brengen buiten het kamp. 
Er is zo verschil tussen tot God naderen, je daarop kleden, om vervolgens in de nabijheid van 
de Heer verkeren  
En weer naar buiten gaan, Gods ruimte verlaten en ‘de gewone wereld’ instappen. 
 

Dia 9 
Welke indruk brengt dit alles teweeg bij het volk? 
Het heiligdom drukt uit dat God in hun midden woont. 
De wolk van zijn tegenwoordigheid rust op het allerheiligste. 
En alle bedrijvigheid in en om de tempel, de tent 
drukt uit dat er een levendige omgang tussen God en Zijn volk is. 
Hij is de Heer, Hij is heilig. 
En de priesters heiligen Zich voor zijn dienst en maken duidelijk dat niet iedereen zomaar in 
de ruimte van God treden. 
Er is een grens tussen God en mens. 
Hij is heerlijk, Hij is verheven, Hij is smetteloos en zuiver.  
De mens daarentegen is gevallen, is onzuiver, beschadigd, bezoedeld.  
Maar God wil wonen temidden van Zijn volk. 
De priesters banen als het ware die weg van God naar zijn volk. 
Van het volk naar God. 
Maar het is God er niet om te doen om met die priesters een band te hebben. 
Ook wel, die priesters leven ook met God, 
maar het gaat om dat volk,  
daar gaat het om, daar is het de HEER om te doen. 
Hun hart wil hij voor zich winnen. 
Hij wil hun Koning zijn. 
Ik ben de Heer uw God. 
Daarom is wat het volk beweegt voor God zo cruciaal. 
Wat drijft hun, waar leven ze voor, waar is hun hart vol van. 
Dat wil Hij zien, daar wil hij levendige omgang scheppen 
En het brandofferaltaar is dan de plek waar het volk met hart en ziel zich wijdt aan de Heer. 
 
Zou dat vuur waarop de brandoffers worden gebracht doven, 
het zou kou in de relatie betekenen. 
Een verkilling van de band tussen God en Zijn volk. 
De innige omgang zou er schade onder lijden. 
 

Dia 10 
Nou zijn we hier in de kerk bezig met geloven. 



In Bijbelstudiegroepen praten we samen. 
Soms doen we een gemeenteproject. 
Ouderlingen gaan op bezoek. 
Mensen praten met elkaar over geloven. 
Er zijn jeugdgroepen en bijbelklassen. 
Jij krijgt als gemeentelid steeds weer iets aangereikt. 
 
Wat is dat allemaal?  
Waar is dat goed voor? 
Ik zie het zo: 
De priesters zijn met houtblokken aan het slepen. 
Ze zijn daarmee in de weer, ze zijn daar druk mee 
Ze gooien die blokken op het vuur. 
Waarom? 
Het vuur mag niet doven. 
 
En van dat vuur gaat een appèl uit. 
Kom. 
Breng je offers, 
Treed in relatie met God. 
 
In theorie was het natuurlijk mogelijk dat die priesters wel heel druk waren, 
Maar dat nooit een keer iemand met een lammetje of een geit of welk offerdier dan ook 
Die kant op kwam. 
Het volk moest zelf met die offers over de brug komen. 
 

Dia 11 
Het offer van het volk, dat is hun hart, dat kan een ouderling of een dominee of een 
kerkenraad, of een projectgroep niet brengen. 
Dat kan alleen de gemeente zelf. 
Maar het altaar kan wel worden klaargezet en worden voorbereid en in gereed worden 
gebracht, zodat de offers toe kunnen stromen. 
Dat is de dynamiek. 
God zoekt het hart, 
De Heer wil in innige gemeenschap met zijn gemeente leven 
In de dienst aan God staat het hart van de gemeente op het spel. 
Daartoe word je uitgenodigd, daartoe wordt je gestimuleerd 
Offer God lof bied hem je dankbaarheid. 
Wijd je toe. 
Doe moeite, 
Verzamel wat je voor hem hebt. 
Wat je aan hem kunt geven 



Aan liefde, aan tijd, aan kracht, aan nabijheid. 
 
Van die offerende omgang met God is je gebed het centrum 
Bidden is je leven toevertrouwen aan God. 
Als bid breng je je gedachten bij God, 
Breng je je hart bij God 
Dan treed je in die relatie 
Dan kom jij met wat jij aan de Heer wil wijden bij Hem. 
 
In de kerk staat geen brandofferaltaar 
En jezus heeft zelf kort door de bocht geformuleerd gezegd, bid waar je maar wil 
In geest en in waarheid. 
De tempel is overal. 
 
Dat is prachtig. 
En het roept de vraag op 
Waar staat jouw altaar? 
Hoe nader je tot dat altaar? 
Wanneer breng je je offers? 
Welke moeite doe je daarvoor? 
Wat breng je dan bij God? 
Wat komt er van jouw kant in de omgang met God? 
 

Dia 12  
In het Nieuwe testament staat blus de Geest niet uit, bid onophoudelijk. 
In zekere zin blijft daar dus die gedachte overeind 
Er is een vuur dat niet mag doven. 
Het moet steeds blijven branden. 
 
Hoe ziet dat er dan uit? 
Een gemeente die overal mag bidden en altijd mag bidden 
Moet niet een gemeente worden die hoewel het overal mag het in de praktijk bijna nergens 
doet. 
En hoewel het altijd kan bidden in de praktijk nauwelijks doet. 
 
Daarom toch die vraag: 
Waar staan jouw altaren opgericht? 
 
Met de catechisanten focussen wij op de grondstructuur van de ontmoeting met God 
Komen-zijn-gaan. 
Denk aan die ot priesters die zich klaar maken, hun priesterkleren aan trekken, het 
heiligdom naderen 
Dan zijn ze daar, in Gods nabijheid, verrichten ze hun dienst 



En aan het eind dan leggen ze hun kleed ook weer af, verlaten ze het heiligdom en dan is die 
ontmoeting ook weer afgerond 
Met die catechisanten komt dus ook het stuk voorbereiden naar voren,  
Je klaar maken om de Heer te ontmoeten 
of het nu een voorbereiding kerkdienst is of een gebed. 
Je werkt daar naartoe, je bereidt je daarop voor. 
Zoals een priester die zijn gewone koffie uitdoet, zijn linnen priesterkleed aantrekt en weet: 
nu ga ik naar de HEER toe om hem te dienen. 
Bedenk ook: 
Iemand als Abraham moest zelf dat altaar bouwen. 
En het oprichten van zo’n altaar droeg er aan bij dat het offeren zelf dieper ging. 
Het was niet zo van 
oh ik slacht op een random plek een dier. 
Nee, je schiep een ruimte waarin dat offer gebracht kon worden. 
 
Het moeite doen voor je gebeden, de dienst van je gebeden, helpt om God werkelijk te 
ontmoeten 
En je gebed niet af te raffelen als een betekenisloze routine. 
Of te bidden, als verplicht nummer. 
Ja, ik ben christen, ik moet nu eenmaal bidden, dat hoort erbij. 
 
Het is moeite doen, niet omdat er weer van alles moet van God. 
Maar moeite doen omdat je wil dat je hart meedoet. 
Omdat die ontmoeting belangrijk is voor Hem en dus ook voor jou. 
Bidden omdat de relatie belangrijk voor je is. 
Bidden omdat het niet kil en koud mag worden tussen jou en de Heer. 
Het vuur moet steeds blijven branden. 
 
In de gemeente zijn allerlei gesprekken. En er zijn catechisaties, geloofsgroepen, 
bijbelklassen en bezoeken aan huis en niet te vergeten de wekelijkse eredienst. 
Houtblokken genoeg om op het vuur te gooien 
Hoe houd jij het vuur brandend? 
Amen.  
 
Deze preek is geschreven door dominee Louren Blijdorp voor de Immanuelkerk in Enschede. 
 


