
Workshop 



Over deze presentatie

Je vindt hierna de presentatie die je gebruiken kunt 
voor een workshop over bidden. 
Lees ook de toelichting/handleiding die je vindt op 
geloof.nu/gemeenteprojecten.



Opening

Lied
Gebed



Doel
- Ervaringen over bidden delen
- Aandacht voor tot Wie je bidt, de relatie
- Hoe je bidt, met stappenplan en indeling
- Manieren om te variëren met bidden oefenen
- Concreet persoonlijk plan maken

Opzet
Stappenplan of indeling – kort oefenen 
Variatie in het bidden – aan de slag
Pauze
Info over de relatie tussen God en jij en bidden
Aan de slag
Standaardgebeden – kort
Afsluiting



Jij en bidden

Inventarisatie
- Welke vragen heb je zelf rond bidden?

- Wat wil je graag leren over bidden?



Basis van bidden



Toepassen

Noteer voor jezelf of in duo’s waar je voor wilt 
bidden. (3 min)

Bedenk hoe dat ‘eruitziet’ als je 
- het stappenplan of 
- de indeling gebruikt.



Praktijk

- Vaak dezelfde onderwerpen
- Op dezelfde manier
- Lijkt niet heel persoonlijk of concreet

- Lastig te doorbreken. Hoe?

Herkenbaar?



Meer variatie (1/2)

Kaartjes
- Langs kaartjes bidden
- Nieuwe kaartjes

Kalender
- Sluit aan bij je week



Meer variatie (1/2)

Kleuren
- Hoe het werkt
- Oefenen
- Niet alles hoeft altijd



Kennismaken met een variatievorm
10 min.

Kies voor kaartjes of kalender of kleuren

Bedenk een gebed in duo’s, schrijf het op

- Gebruik eigen gebedspunten

- Deel je ervaringen? Is het handig?

- Hoe zou je het thuis aanpakken?



Pauze

Neem koffie
Deel ervaringen met een ander



Tot Wie bid je? (1/3)

Mozes ontmoeting, Ex.34:5-8

Elia, Daniel, 
Ezechiël, Johannes

Hun reactie:
- Neervallen
- Bezwijmen
- Moeten opgericht worden
- Sidderen
- Beschutting ontvangen

Toen kwam de Heer in een wolk 
naar beneden. Hij kwam naast 
Mozes staan en hij zei: ‘Ik ben 
de Heer.’
Daarna ging de Heer voor 
Mozes langs. De Heer riep: ‘Ik 
ben de Heer! Ik ben een goede 
God. Ik zorg voor de mensen. Ik 
ben geduldig, trouw en vol 
liefde.
Mijn liefde voor mensen duurt 
duizenden generaties. Ik 
vergeef mensen alles wat ze 
verkeerd doen, ook als ze grote 
fouten maken. 
Maar ik straf mensen als ze mij 
ontrouw zijn. En ik straf ook hun 
kinderen, tot en met de vierde 
generatie.’
Meteen knielde Mozes. 
Hij boog diep voorover.



Almachtig Liefdevol
Alwijs Verheven
Eeuwig Heilig
Rechtvaardig Barmhartig

Bron: Belijdenis.nu

Tot Wie bid je? (2/3)



Tot Wie bid je? (3/3)

Kies een begrip en bespreek: (duo, 2 min.)
- Wat betekent dit voor je gebed, of
- Hoe gebruik je het als eerbetoon/belijdenis in je 

gebed

Almachtig Liefdevol
Alwijs Verheven
Eeuwig Heilig
Rechtvaardig Barmhartig



Wie bidt? (1/3)

De farizeeër en de tollenaar, Luc.18:10-13

‘Twee mensen gingen naar de tempel 
om te bidden, de een was een 
farizeeër en de ander een tollenaar.

De farizeeër stond daar rechtop en bad 
bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet 
ben als de andere mensen, die 
roofzuchtig of onrechtvaardig of 
overspelig zijn, en dat ik ook niet ben 
als die tollenaar.

Ik vast tweemaal per week en draag 
een tiende van al mijn inkomsten af.”

De tollenaar echter bleef op een 
afstand staan en durfde niet eens zijn 
blik naar de hemel te richten. 

In plaats daarvan sloeg hij zich 
berouwvol op de borst en zei: “God, 
wees mij zondaar genadig.”



Hoe zie jij jezelf ten opzichte van God

Geliefd kind Dankbaar
Zondaar Klein 
Hulpeloos Vrij van zonde
Gelovig Angstig

Wie bidt? (2/3)



Kies een begrip en bespreek: (duo, 2 min.)
- Hoe zie jij jezelf, of
- Wat betekent dat voor je gebed

Geliefd kind Dankbaar
Zondaar Klein 
Hulpeloos Vrij van zonde
Gelovig Angstig

Wie bidt? (3/3)



Bidden tot de Eeuwige – in de tijd
Ontwikkeling in je gebed

Uit Jona 2

‘Toen ik bang was, riep ik naar u, Heer. Van 
u kreeg ik antwoord. Ik was bijna dood, ik 
schreeuwde om hulp. U hebt mij gehoord.
Maar u, Heer, trok mij levend uit het graf. 
Toen het einde van mijn leven kwam dacht 
ik weer aan u, Heer. Ik bad tot u, in uw 
heilige tempel hoorde u mij.
Ik zal u met offers danken, en een lied voor 
u zingen. Alles wat ik beloof, zal ik doen. 
Want alleen u, Heer, brengt redding!’ 

Zondaar – heilige 
God

Hulpeloze –
hoorder en redder

Dankbare –
Machtige en 
Barmhartige



Vragen – danken – eren VDE

Bidden kan verlanglijstje lijken
vaak ‘goed in vragen stellen’

Danken lijkt vooral te gebeuren in mooie situaties
maar je kunt toch altijd danken?

Eren is een ondergeschoven kindje in het gebed
maar kijk dan eens naar de gebeden in
Openbaring, eren is het gebed van de
toekomst

Elk gebed V – D – E elementen



Aan de slag – samen bidden

1. Hoe ga je God eren in je gebed? Bedenk 2 of 3 regels 
om te gebruiken. Dit zijn straks de slotregels van je 
gebed

2. Bedenk waar je als groep voor wilt bidden of danken
- Verdeel de onderwerpen, maak voor elk 
onderwerp 2 of 3 regels

3. Bid het gebed samen als kringgebed
(Na het laatste onderdeel sluit de volgende persoon af met de regels om te eren 
van onderdeel 1 hierboven)



Afsluiting

Wat neem je mee van vanavond?

Wat is je concrete voornemen en hoe ga je dat 
oppakken? 

Zelf verder werken met het boekje
Of…?

Gebed
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