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Liturgie
Votum 
Zegengroet
GK 163 Dit huis, een herberg onderweg
Kindermoment (indien van toepassing)
Kinderlied – God heeft alles mooi gemaakt (projectlied kinderen*)
Leefregels
Opw 598 Neem mij, kneed mij
Gebed
Sela – Geest van waarheid en genade
Lezen 1 Kor. 2: 6-11
Preek
Opw 765 Uw vrede vult dit huis
Dankgebed
Collecte
Kleurenlied – Het groen staat voor de schepping (projectlied*)
Of: Lied – In de hemel is de Heer
Zegen

*Meer over de projectliederen vind je op dia’s achter de preek
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Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het 
geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar 
machthebbers, die ten onder zullen gaan. 7Waar wij over spreken is 
Gods verborgen en geheime wijsheid: vóór alle tijden heeft God 
besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. 8Geen van de 
machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze 
haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet 
hebben gekruisigd. 9Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het 
oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen 
mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem 
liefheeft.’ 10Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, 
want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 11Wie is in 
staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen 
de Geest van God in staat om God te kennen.
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Informatie dia

Hierna volgen twee liederen die bij het project
Kleurrijk geloven gezongen kunnen worden.

De boekjes en andere materialen van het project zijn 
te vinden op www.geloof.nu.



1

God heeft alles mooi gemaakt,

dat is groen, dat is groen,

maar de zonde maakt het stuk,

‘t wordt nu zwart.

God vergeet de mensen niet,

maakt een eind aan hun verdriet.

Jezus bloed maakt mensen blij,

rood maakt vrij.

2

Jezus wast de mensen schoon,

’t wordt weer wit, ’t wordt weer wit.

Doe het goede en vertrouw

dat is blauw.

God pakt je nu bij de hand,

brengt je naar het vaderland,

waar een gouden toekomst wacht

vol van pracht.

Kinderlied

God heeft alles mooi gemaakt
Melodie – Hoor de vogels zingen weer



Kleurenlied

Het groen staat voor de schepping
Melodie - 10 geboden lied – Wij kiezen voor de vrijheid 

5 M – melodie B

Blauw brengt je naar de hemel.
Gods Geest wijst je de weg.
Volg Hem nu vol vertrouwen
en doe steeds wat Hij zegt.

6 A – melodie A+B

Goudgeel dat is de toekomst,
God maakt weer alles goed.
Er komt een nieuwe aarde,
‘t Is zeker dat Hij ’t doet.

7 A – melodie A+B

Geprezen zij de Vader,
aan Jezus alle eer.
Lof aan de Geest steeds bij je,
glorie voor God de Heer.

1 V – melodie A

Het groen staat voor de schepping,
God sprak en kijk daar zijn
de planten, dieren, mensen, 
God maakt het leven fijn.

2 M – melodie B

Helaas dan wordt het donker,
de mens die luistert niet.
Zo komen dood en zonde
en ook heel veel verdriet.

3 A – melodie A+B

Rood is het bloed van Jezus,
dat Hij in liefde geeft.
Zijn dood geeft nieuwe toekomst,
want wie gelooft die leeft.

4 V – melodie A

Wit is de kleur van reinheid,
de schuld is weggedaan.
En jij mag dankzij Jezus
als kind naar God toe gaan.
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