Project Kleurrijk geloven

Preek 1 Kor. 2: 6-11

Geschreven door ds. Louren Blijdorp

In deze preek komt Gods plan met de wereld aan de orde aan

de hand van de zes kleuren. Ze kunnen helpen op een andere

/ manier naar een Bijbeltekst te kijken. Dat wordt getoond aan
de hand van de schriftlezing.

De preek is een oproep om zelf, thuis en samen in de kerk te

groeien in geloof en liefde voor God. In hoopvol verwachten

van de dag dat alleen nog de gouden glorie van God straalt.

BlJ DE PREEK IS EEN PRESENTATIE BESCHIKBAAR, TE DOWNLOADEN OP WWW.GELOOF.NU

Kleurrijk geloven is een gemeenteproject. De verschillende elementen helpen
verbinding in de gemeente te leggen. Alle gelegenheid om op verschillende
plekken met elkaar in gesprek te gaan of het goede nieuws te vertellen aan ieder
die het horen wil.

- Eredienst Preek, kleurenlied, lied kinderen
- Thuis Leesboekje jongeren en volwassenen, kinderboekje, reminders
- Kinderen (Voor)leesboekje incl. kleurplaten, puzzels, doe-opdrachten
- Bijbelklas Kinderboekje, lesplannen voor de Bijbelklas, reminders
- (T)huisbezoek Gesprekspapier bezoek aan huis
- Jongerengroep/wijk Leesboekje jongeren en volwassenen
- Zingen Kinderlied en kleurenlied, incl. muzieknotatie
- Allen Reminders: bladwijzer, sleutelhanger, armbandje
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Preek 1 Kor. 2: 6-11

Geliefde gemeente,

Liturgie

Votum

Zegengroet

GK 163 Dit huis een herberg onderweg

Kindermoment (indien van toepassing)

Kinderlied — God heeft alles mooi gemaakt (projectlied kinderen)
Leefregels

Opw 598 Neem mij, kneed mij

Gebed

Sela — Geest van waarheid en genade

Lezen 1 Kor. 2: 6-11

Preek

Opw 765 Uw vrede vult dit huis

Dankgebed

Collecte

Kleurenlied — Het groen staat voor de schepping (projectlied)
Of: Lied — In de hemel is de Heer

Zegen

Hier in de kerk zijn we bezig met geloof.
We eren onze God en willen graag groeien in liefde voor Hem,
samen in de gemeente, maar ook thuis.

De afbeeldingen zijn thumbnails van de dia’s uit de
presentatie die bij deze preek hoort.
Download de presentatie op www.geloof.nu.

[Tip: gebruik voor deze dia foto’s van eigen gemeente]

We zijn een kerkgemeenschap.

We hebben hier een mooie plek om samen ons geloof te vieren en te belijden.

En we gaan met elkaar aan de slag, in bijbelklassen, geloofsgroepen en bijbelstudiekringen of
in de wijken. [cursieve deel aanpassen aan eigen situatie]

Dat zijn allemaal kerkelijke dingen gericht op geloofsgroei.

Daarnaast heb je je eigen geloofsleven, thuis met elkaar en voor jezelf.
Je bent bezig zelf, met het geloof in God.
Dat doe je in je eigen huis, in je eigen tijd.

Hoe geef je dat vorm?
Bid je, spreek je met God?

Lees je uit de bijbel of luister je naar bepaalde podcast?



Misschien volg je wel iemand op TikTok die bepaalde dingen over het geloof deelt met de
volgers.

Zo is er een meisje, ze is jong, zo’n 16 tot 20 jaar die dat doet.

Ze begon gewoon elke dag met een gebed op TikTok.

Dat was voor haarzelf en voor haar volgers.

Ze zei gewoon:

Hoi lieve volgers, fijn dat je er bent, zullen we samen bidden.

En dan sprak ze een gebed uit.

Dat had je zelf misschien niet zo gedaan, maar het kan voor sommige jongeren best helpend
zijn. Dat je hoort hoe een ander het doet en een voorbeeld krijgt.
Wat je zoekt is een manier om ook door de dag heen stil te staan bij God.

Maar hoe geef je het vorm?

Je hebt natuurlijk de kerkdienst zondags en ook wat er rond de kerk door de week gebeurt.
Maar daarnaast, hoe richt je het zelf in?

Voor jezelf of met je huisgenoten, in je gezin?

Daar zijn allerlei manieren voor en deze keer kijken we naar Kleurrijk geloven. Een vorm om
met hulp van zes kleuren na te denken en te praten over Gods plan met de wereld.

In deze preek krijg je dat aangereikt.

Met wat je hoort kun je zelf verder.

In je eigen leven en in je eigen huis. En in gesprek met anderen.

Je zult je gaan verwonderen over Gods wereldwijde plan door de eeuwen heen.
Echt iets om mee aan de slag te gaan.

Dat kleurrijk geloven, dat gaat dus over zes kleuren, groen, zwart, rood, wit, blauw, geel.
Ik ga ze even bij langs.

Groen dat is de schepping.
Het staat voor God die alles mooi en goed bedacht heeft.
De schoonheid van de natuur.



De waanzinnige intelligentie die je overal terugziet.

Of nu het in sterrenstelsen lichtjaren ver weg is.

Of in superkleine diertjes met een hyperverfijnd radar systeem.
Een schepping vol adembenemende wonderen.

Wij mensen leven daarin en zijn er zelf ook onderdeel van.

De hele schepping is één theater van Gods glorie.

Dat is de kleur groen.

Een kleur voor almacht die bewondering en dank oproept.

Zwart dat is het kwaad, de destructie.

Het staat voor de verwoesting van wat God maakte.

Het gaat dan over onze invloed als mensen.

Wij maken helaas kapot, wij tasten die schepping aan.

Wij vervuilen en onderdrukken de aarde.

Maar we richten ook tegenover elkaar verwoesting aan.

Oorlogen, bombardementen, ruzies en verharding,

broers die elkaars niet meer kunnen luchten of zien

kinderen die hun ouders uitschelden,

christenen en kerken die elkaar het leven zuur maken.

Er gaat zoveel moois kapot door ons mensen.

Dat is zwart van de verwoesting.

En de wortel van die verwoesting

is de vijandschap tegen God.

Het gehoor geven aan en je laten verleiden door de halve waarheden die Gods tegenstander
in je oor fluistert.

De luchtkastelen waarvan je denkt, dat is fantastisch, waar je alles voor op gaat offeren.
Droomideeén waarin je jezelf centraal stelt.

Dat blijkt verschrikkelijk uit te pakken.

Het maakt allereerst jezelf kapot. En het beschadigt ook je medemensen en tast de
schepping aan.

Alles doordat je God niet de eerste plaats geeft en niet meer naar Hem luistert. De breuk die
er is gemaakt tussen jouw en God. Die bederft al het goede.

Dat maakt alles zwart. Gelukkig is dat niet de laatste kleur, want er volgt rood.

Rood is de kleur van bloed en van de liefde.
Het bloed dat redding brengt.
Het bloed van de Here Jezus.



De Here Jezus die niet naar de aarde kwam om binnen te halen, te graaien, zichzelf hoger en
hoger naar boven toe op te werken.

Maar die afdaalde en zelfs zo diep afdaalde dat hij zijn eigen leven prijsgaf om het leven van

anderen uit dat zwarte omhoog te duwen

Rood dat is het bloed van het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdroeg.

Rood is de kleur Gods liefde. God die dacht aan zijn wereld en zijn mensen. God die zijn Zoon
stuurt om te redden.

Dat rode bedekt het zwarte.

Het heelt de breuk met God.

Het sterven van Jezus aan het kruis opent de weg terug naar God.

De geschiedenis van de wereld is niet: alles was ooit mooi, maar nu is alles stuk.

Nee, door het bloed van Jezus komt er een nieuw hoofdstuk, een nieuw begin.

God laat het niet zoals het is.

Jezus brengt ver-los-sing

Hij maakt de mensen los van dat zwarte. Hij offert zichzelf uit liefde voor mensen.

Dat is rood.

h2pAas

Rood wordt gevolgd door wit en wit is van de reiniging, dat alles schoon wordt.

Wit dat is de vergeving, de kleur van het herstel.

Het bloed van Jezus wast je zonden weg. Je wordt weer als nieuw. De relatie met God wordt
hersteld, het is weer gaaf, het is weer zuiver.

In de kerk komen we onder een witte hemelkoepel samen.

Je ziet het terugkomen in de doop, in het avondmaal, in het woord.

Het woord en de tekenen maken je duidelijk: Er is vergeving en er is verzoening.

Jezus was volkomen zuiver, een lam zonder smet of gebrek.

Hij was God volmaakt gehoorzaam en dat is ook voor ons, en dat komt naar ons toe.

In de preken, in de sacramenten

Je mag dat in geloof ontvangen.

En om een misverstand weg te nemen: Wit staat niet voor onberispelijke, kreukloze mensen,
die nog nooit iets fout hebben gedaan.

Het staat voor wat God wil geven

Aan mensen die Hem kwijt waren,

of zelfs die Hem afgedankt hadden.

Door het bloed van Jezus zijn zij als nieuw.

Niet hun zonden, ook niet hun jeugdzonden of het toch wel zwaar overtreden van God
bepalen hun identiteit. Jezus bepaalt hun identiteit en maakt hen wie ze mogen zijn, kind
van de Vader.

Zuiver voor God.

Dat is wit.




Blauw is een koninklijke en hemelse kleur.

De kleur van de heiliging.

Dat is de kleur van het koninklijke leven,

een leven op de koninklijke weg,

De weg van de liefde.

Leven in liefde is de weg die God voorschrijft en die de heilige Geest wijst.
Blauw dat is het leven in navolging van Jezus, het leven volgens de Geest.
Wie zo gaat leven, neemt afscheid van alles wat schade veroorzaakt.

Die streeft naar alles wat goed is, alles wat lieflijk is, alles wat edel is.

Het is een leven gericht op het koninkrijk van God.

Wie zo leeft is vol vertrouwen dat de weg van God goed is.

Wie zo leeft weet zeker, dat Gods regels zuiver en betrouwbaar zijn.

Dat gaat niet ineens goed, dat nieuwe leven leer je steeds meer in praktijk te brengen.
En de heilige Geest wijst je de weg.

Dat is blauw, het koninkrijksleven in navolging van Jezus.

i
De laatste kleur is geel. Goudgeel.
Geel is de kleur van de toekomst.
De kleur van Gods glorie en majesteit.
Waar de hemel vol van is en die ook de aarde eens helemaal zal overstralen.
Geel is de kleur van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Daar zal geen zon en geen maan meer zijn omdat de glans van God alles verlicht.
Zijn lieflijk licht omstraalt dan alles en iedereen.
Daar is geen zonde en slechtheid, daar leeft iedereen in liefde bij God.
Geel is de kleur van de verwachting van Gods nieuwe wereld die zeker komt.
Dat is geel.
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Zo vertellen die zes kleuren, eigenlijk de grote lijn van de bijbel
Van Genesis tot Openbaring.
Kleurrijk geloven.




Die kleuren kun je gebruiken om naar een bijbeltekst te kijken.

Denk bijvoorbeeld aan Psalm 104, een lied dat bijna helemaal over de schepping gaat. Die
zou je groen kleuren.

Of denk aan de profeten. Hoe vaak moeten ze niet zeggen dat het volk zondigt. Daar heb je
veel zwart voor nodig.

Met de kleuren kijk je net anders naar een bijbelgedeelte.

Dat helpt je om er nieuw naar te kijken.

Dat gaan we concreet maken met de schriftlezing. Je ziet 1 Kor. op de beamer.

En de vraag is: Welke van die zes kleuren zie je in deze bijbeltekst?

at wij verkandigen wijsheid voor

Zie je het groen van de schepping?

Of juist het zwart van de zonde?

Zie je het rood van Jezus kruisoffer?

Of ook het geel van Gods glorierijke toekomst?

Als je je markeerstiften bij je zou hebben, welke kleuren lichten er dan op uit deze
bijbeltekst? [geef even kort tijd om te kijken]

Bij deze tekst kun je best wel veel verschillende kleuren gebruiken.
We gaan er even langs.

Het zwarte zit in de machthebbers van de wereld, die Jezus hebben

En zich zo tegenover God hebben geplaatst.

En in de brief die Paulus schrijft, is dat een blijvende realiteit.

De boodschap van God gaat er niet overal in als zoete koek.

Er zijn machten en krachten, ook menselijke machten die zich er tegen verzetten. Dat is
zwart.

Je ziet ook het rood van de gekruisigde Heer, dat afsteekt tegen dat zwarte.
De bedoeling was dat Jezus ook in dat zwarte verwoest en vernietigd zou worden,
Maar dat was buiten Gods wijsheid gerekend.



Jezus’ kruis bleek een altaar, Hij zelf is het Lam. Zijn bloed bleek verzoening te brengen.
Dat is de ondoorgrondelijke, door niemand nagespeurde wijsheid en liefde van God,
Die openbaar was geworden.

Het kwaad had Jezus niet overwonnen.

Jezus overwon het kwaad.

Je ziet ook een beetje wit en vooral blauw.

Paulus spreekt tot volwassen gelovigen

Dat zijn dus mensen die Jezus zijn gaan volgen.

Ze erkennen Hem als de Zoon van God.

Ze verwerpen Hem niet, maar volgen Jezus.

Dat zijn mensen die de heilige Geest hebben ontvangen.

En dat grote raadsel, dat geheim van God,

dat in geen mensenhart was opgekomen en geen oor had gehoord,

dat wat alleen God wist,

Is door de heilige Geest in de harten van mensen geplant.

Zij delen in het geheim.

Zij weten het en geloven het.

Door Jezus Christus delen ze in Gods luister.

En dat is het gele, de glorie en roem van God.

De heerlijkheid die gaat komen.

Zelfs aan smadelijke kruis, is die grootheid, die luister van God nog zichtbaar.
Want daar hangt niet een verdrietige sneue man,

Maar de redder van de wereld.

Hij zal tot in eeuwigheid aanbeden worden, juist ook vanwege dat kruis.
En die glorie van God die blijft niet alleen maar in God,

Maar mensen mogen daar in delen.

Die boodschap heeft Paulus overal mensen op het hart willen drukken.

De kleuren zijn een reminder, een herinnering aan het verhaal van God.
Hij werkt toe naar die stralende toekomst.



En wat zo mooi is aan deze tekst:

Geel is de laatste kleur, de kleur van de toekomst, de kleur die het afmaakt.

En eigenlijk is het ook de eerste kleur.

Gods geheime wijsheid is van voor alle tijden.

Voor God zou het altijd al goud worden.

Toen er nog geen schepping bestond had Hij al het plan van die stralende toekomst.
In de duisternis aan het kruis, stond die gouden toekomst op het spel.

Maar Jezus’ bloed wast schoon.

Zo straalt aan het kruis Gods liefde.

Gods glorie is het begin en het einde van alles.
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De kleuren helpen je zicht te krijgen op Gods plan met de wereld. Maar hoe kun je hier nu
mee aan de slag?

Wat we nu voor het bijbelstuk dat we lazen hebben gedaan, kun je toepassen op de hele
bijbel.

Je kunt met deze zes kleuren door de bijbel heen,

Lees een stuk uit de Bijbel en vraag je af: Welke kleur licht er in dit bijbelboek, of dit
bijbelgedeelte op?

Dat kan een hulpmiddel zijn om bewust en actief te lezen.

Of om in gesprek te gaan door je samen af te vragen:

Waar gaat het over? Wat zien we hier van dat grote plan van God?

[Er zijn boekjes voor kinderen en voor jongeren en volwassenen.

Met daarin bijbelgedeeltes, vragen, stellingen, opdrachten, puzzels en een kraak de code.
Zodat je wat we vandaag in de kerk doorgeven, thuis verder op kan pakken.

Daardoor kan het verhaal wat bij die zes kleuren hoort

Indalen en beklijven.

Straks bij de uitgang krijg je dan ook nog bladwijzer, die je in je bijbel kan steken en als
hulpmiddel kan gebruiken.] [aanpassen aan eigen situatie en aan hoe jouw kerk dit project oppakt]

We gaan nu een lied zingen, eigenlijk een gebed.

Je kunt zelf wel bedenken bij welke kleuren het lied aansluit.
Het lied gaat over de Geest van God,

Die ons er zeker van maakt dat we kinderen van God zijn.
Mensen die samen onderweg zijn naar Gods glorie.

Amen.

Ds. Louren Blijdorp, september 2025

Deze preek is gehouden op de startzondag van de Immanuelkerk te Enschede



