Hulpblad gebed — voor de jeugdleider

De bede
uitschrijven

Wat betekent de
bede?

Waarom vraag je
dit aan je Vader?

Hoe breng je deze
bede in je eigen
leven in praktijk?

Hoe zie je de
verhoring hier op
aarde al?

Wat gebeurt er als
God deze bede
volledig verhoort?

1 Uw Naam worde
geheiligd

je vraagt of je God
leert kennen, zoals
Hij is en eert, als
daarbij past. Je bidt
of de Here heel de
aarde laat weten

omdat je Hem kent
als heilig, omdat
Zijn Naam groot en
goed is, Hij heeft
ook de macht te
zorgen dat zijn

je wilt weten wat
Gods naam
inhoudt. Daarom
lees je trouw in de
bijbel. Je heiligt zelf
Gods naam in de

als mensen God
leren kennen, en
Hem eren in hun
doen en laten. Als
je Gods macht en
grootheid ziet

alle schepselen
eren God, Op.
5:13.

2 Uw koninkrijk
kome

je vraagt of ieder
God als Koning
erkent, zijn
geboden houdt en
de duivel en alles
wat tegen God in

omdat je Vader de
almachtige Koning
is.

je onderwerpt jezelf
aan Gods wetten,
Met je getuigenis
en met je geld
steun je de
evangelieverkondig

overal waar
mensen God als
Koning erkennen,
en naar zijn wetten
leven.

het lied van de
overwinnaars
klinkt, Op. 15:3,4.

3 Uw wil
geschiedde, zoals
in de hemel, zo ook

je vraagt of ieder
gehoorzaam doet
wat God zegt. Je

omdat je Vader
wijs is, Zijn wetten
en leiding zijn

je bent
gehoorzaam aan
Gods wet en je

nu al voert God zijn
wil uit op aarde,
Zijn wil regeert tot

ieder doet vol
vreugde volmaakt
wat God wil. Zijn

op aarde vraagt of jij en goed. schikt je naar wat de wederkomst. wet staat in de
anderen zich Hij met je voor harten geschreven.
schikken onder heeft, want Hij is je

4 Geef ons heden Je vraagt je Vader je Vader is je oefent je in je eten en drinken Volmaaktheid

ons dagelijks brood

of Hij jou en
anderen vandaag
geven wil wat
nodig is.

Schepper, Hij kan
ieder verzorgen.

vertrouwen en
deelt royaal mee
aan anderen.

enz., alles komt uit
Gods hand.

zonder gebrek, de
dorstige krijgt uit de
bron van het water
des levens om niet,
Op. 21:6.

5 Vergeef ons onze
schulden, zoals wij
vergeven wie ons
iets schuldig is

je vraagt God
eerbiedig of Hij je
zonden wil
vergeven. je
belooft zelf
anderen te

je Vader gaf Zelf
zijn Zoon om voor
je zonde te
sterven, Hij wil en
kan vergeven.

je oefent je in
berouw en
zondebesef. Je wilt
niet meer
zondigen. Je
vergeeft anderen.

je weet je door
genade kind van
God, met een goed
geweten.

God zal je naam
niet uitwissen uit
het boek des

levens, Op. 3:5.

6 Leid ons niet in
verzoeking, maar
verlos ons van de
boze

je erkent je eigen
zwakheid, en
vraagt hulp aan
God tegenover de
duivel, je eigen
zondig hart en de
wereld om je heen.

je Vader heeft de
macht je in de strijd
te bewaren.

je mijdt zonde en
vraagt de hulp van
God, in je gebed,
door bijbellezen, en
in gesprek met je
broeders en
zusters.

als God niet nu al
je voor veel zonde
bewaarde was het
veel erger. Hij geeft
Zijn Geest om je in
geloof te bewaren.

God vernietigt de
zonde en de duivel,
Op. 20:10.




