
Ik ben gedoopt! 
 

Bovenaan sta jij. Schrijf je naam, geboortedatum en doopdatum op. Daaronder vul je in welke 
gevolgen je doop voor je heeft.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de dingen die je doet, waar je blij om bent, je gevoelens, je gedrag. Vul 
niet alleen in, wat te maken heeft met je leven hier op aarde, maar ook wat te maken heeft met je 
relatie met God! 
 
Het kan zijn dat er in je groep iemand is die niet gedoopt is. Praat daar samen over en pas de tekst 
aan, bijvoorbeeld: 'Ik geloof en daarom….'. Bid samen of God het feest van de doop wil geven aan 
jongeren die als kind niet gedoopt zijn. 
 
Naam: …………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: …………………………………………………………………. 
 
Doopdatum: …………………………………………………………………. 
 
Ik ben gedoopt en daarom: (vul in, alleen of in tweetallen, onderaan kun je extra dingen zetten die je 
doet, nalaat of …. omdat je gedoopt bent). 
 

- Doe ik deze dingen: 
 
…………………………………………………………………. 
 

- Laat ik zo zien dat ik van God houdt: 
 
…………………………………………………………………. 
 

- Ben ik blij om 
 
…………………………………………………………………. 

 
- Maak ik me zorgen om of heb ik last van 

 
…………………………………………………………………. 
 

- Behandel ik andere mensen zo: 
 
…………………………………………………………………. 
 

- Zal ik nooit 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Vraag: Heb je je eerder gerealiseerd dat je dingen kunt / moet doen omdat je gedoopt bent? 


