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Christus gedenken 

(…) Heel zijn leven op aarde heeft Jezus voor ons de toorn van God gedragen. 

Onder die toorn hadden wij eeuwig moeten bezwijken.  

Zo heeft hij gehoorzaam alles gedaan wat Gods wet van ons vraagt. 

Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods toorn werd hij in 

de olijfgaard Getsemane overvallen door doodsangst: zijn zweet viel in grote 

druppels als bloed op de grond. 

Hij liet zich boeien om ons vrijuit te laten gaan.  

Men dreef de spot met hem, zodat wij nooit meer te schande gemaakt zouden 

worden.  

Onschuldig werd hij ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel 

zouden worden vrijgesproken.  

Hij heeft zich zelfs laten kruisigen en de aanklacht tegen ons vernietigd door 

die aan het kruis te nagelen. 

De vloek die op ons lag, heeft hij door dit alles op zich genomen om ons met 

zijn zegen te vervullen.  

Ja, aan het kruishout heeft hij met lichaam en ziel de angstaanjagende 

verlatenheid van de hel ondergaan. Hij riep toen uit: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt u mij verlaten?’ Zó maakte Jezus Christus het mogelijk dat God 

ons als zijn kinderen aannam en ons nooit meer zou verlaten.  

Tot slot heeft hij door zijn bloed een nieuw verbond met God voor eeuwig 

rechtsgeldig gemaakt. Toen riep hij uit: ‘Het is volbracht!’  


